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Gods plan met jou voor de eeuwigheid

- een gelukkig nieuwjaar!
door Arie van der Stoep

Een mens leeft - een mens sterft. En dan?...

Bij God leeft een mens nooit zomaar, voor niks. Ieder mens is door Hem bedoeld om een

glorieuze toekomst tegemoet te gaan.

Toen Adam zondigde, gooide hij die overboord. Toen wij zondigden, wisten we kennelijk niet waarmee

we bezig waren. Maar het bracht scheiding tussen God en ons. (1) En dat doet het nog steeds, als we

daarmee blijven doorgaan.

Maar Gods plan is niet veranderd!

Groeien en bloeien

God heeft je bedoeld voor een toekomst van eeuwige vreugde, van een heerlijk leven vol betekenis.

Niet voor iets vaags, maar om een hersteld mens te zijn, met een volmaakt lichaam. Een mens die

geschikt zal zijn om deel uit te maken van een volmaakte schepping.

Die schepping komt eraan! Petrus zegt: Wij verwachten ... naar zijn belofte nieuwe hemelen en een

nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2) En het bijzondere is dat wij daar een belangrijke rol zullen

spelen. Door ons toedoen zal die nieuwe aarde vol zijn van die gerechtigheid. (3)

Hoe dat kan? Doordat wij zelf vol zullen zijn van die gerechtigheid! Vanuit onze eenheid met Jezus.

Door ons zal die schepping op een luisterrijke manier groeien en bloeien rondom een samenleving

waarin volmaakte liefde heerst.

De uitvoering van Gods plan

Wie in Jezus gelooft, is dus niet bestemd om na het sterven voor altijd in de hemel te blijven. De hemel

is slechts een tussenfase. Die duurt tot het moment, dat Hij terugkomt op de aarde. Hij zal ons

meenemen vanuit de hemel (4) en ons verenigen met ons nieuwe lichaam. En ieder die dan nog niet

gestorven is en in Hem gelooft, ontvangt eveneens een nieuw lichaam. (5)

Dat zal een totaal nieuwe situatie geven. Jezus zal over de aarde regeren. (6) En wij zullen volmaakt zijn

en door Hem ingeschakeld worden. Het slot van die periode zal zijn dat Hij definitief een einde zal

maken aan alle kwaad in de kosmos. Dan start de uitvoering van Gods plan voor de eeuwigheid voor

jou en mij. (7)

Eeuwig leven, nu al!

Dit stukje is te kort om er meer over te kunnen zeggen. Maar het is de moeite waard om uit te zien

naar Jezus en ons klaar te maken om Hem te ontmoeten.

Wie in Jezus gelooft, leeft echt! Want door je geloof ben je met de Levende verbonden en leef je Hem

tegemoet. Zo is je leven eeuwig leven, nu al!

Meer hierover lees je in het boek ‘Komt de christen voor Gods troon?’ - Klik hier ...



Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 59:2.

Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn

aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

(2) 2 Petrus 3:13.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(3) Psalm 37:6, 9.

Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,

en uw recht als de middag.

Want boosdoeners worden uitgeroeid,

maar wie de HEER verwachten, zij zullen het land beërven.

    Jesaja 61:3b.

Men zal hen noemen: Terebinten van de gerechtigheid, een planting van de HEER, ...

(4) Zacharia 14:5b.

En de HEER, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

(5) 1 Korintiërs 15:51-52.

... Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij

de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij

zullen veranderd worden.

(6) Zacharia 9:9-10.

... Zie, uw koning komt tot u, ...; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich

uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden van de aarde.

(7) Openbaring 21:1-5b.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ... En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie,

de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij

hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch

geklaag, noch moeite zal er meer zijn, ... En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen

nieuw.
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